anla pencere 
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HERKÜL! 


SİLİM KU GU DOLGİ 
“SON SAVASCI 


SCIENCE FİCTIOĞ VOLUME ONE: THE OSIRIS CHILD 
11 AĞUSMOS'TA SİNEMALARDA 


Satılar (© DOZ mile ari 


KÜLTÜR EYLEMCİSİ 


GELSE AÇILIYOR 


THEPARADINE GASE (1947) 


AHMET GEMALE MEKTUP 


U BAŞLIK BİZİM DEĞİL. İKİ YIL ÖNCE KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLİ YAZAR SENNUR SEZER'E AİT. EVRENSEL GAZETESİ'NİN 4 EYLÜL 2014 TARİHLİ SAYISINDA KALEME ALDIĞI MEKTUP-MAKALENİN BAŞLIĞI. AHMET GEMAL HAKKINDA BİZE SÖYLEYECEK BİR ŞEY BIRAKMAMIŞ SEZER, ÇOK 


da uzun olmayan mektubuyla. Lafı uzatmadan kalemi Sennur Sezer'e bırakalım... 


“Merhaba Ahmet Cemal, 

Sana bu mektup, yüzü hâlâ övgülerden kızaran biri olduğun için yazıldı. Yüz yüzeyken seni övmek olanağını vermezsin arkadaşlarına. 

Önce Şairleri Yaktılar okuyordum. Saptaman uzun uzun düşündürdü beni. Şairleri yakmak ve silmek... Hangisi daha etkili bir kültür tarihini yok etmek için? Ya da hafızasız bir kalabalık yetiştirmek için. (Belleği olmayan insan kitlesi ne ulustur ne sınıf bence.) Sen sözcüklerdeki anlam farklarına dikkat ettiğin kadar, kavramlardaki anlam farklarına da dikkat eden bir yazarsın. Daha doğrusu kültür savaşçısı. Olamadığın tek şey paşazadelik. Daha doğrusu paşazadeliğin şımarıklığı. Bugün için yaptığın saptamalar sanırım uzun süre yol gösterecek gençlere (Ya da yeterli birikimi olmayanlara): 

“Geçmiş ile tarih arasında çok büyük bir ayrım vardır ve bu ayrıma dikkat edilmeyip geçmiş tarih diye okunduğunda, çok yanlış noktalara varılabilir. Bu ayrım, kendini “irade” bağlamında açığa vurur. Geçmiş, 


MURAT ÖZER cinemozeragmail.com 
BARAS MEDYA 


GİZLİ TEŞKİLAT 


(NORTH BYNORTHWEST, 1959) 


ERKUT TERLİKSİZ 


irademizden tümüyle bağımsız oluşmuş bir olaylar dağarcığının adıdır. Örneğin Gezi Parkı bağlamında yaşanmış her şey şimdi'ye oranla geçmiş'in parçalarıdır ve Gezi Parkı'nın olası tarihinin hammaddesidir. 

Çünkü tarih, ancak biz istersek olur. 

Dolayısıyla tarih, kendisiyle hesaplaşılmış geçmişin adıdır. Bu hesaplaşma, geçmiş diye adlandırdığımız, dağarcığın içinden seçilen olaylar arasında neden sonuç bağlantıları kurularak somutlaşır. Böyle bir hesaplaşmaya gitmeksizin bir geçmişin bütününü tarih diye adlandırmak, aslında her veriyi bilgi saymak kadar büyük bir yanlıştır. 
Bilgi, seçilen verilerin zihinsel süreçlerden geçirilip kendimize mal edilmesi süreci sonunda edindiğimiz şeydir ve bilme'nin konusunu ancak bu şekilde dönüştürülmüş veriler oluşturabilir. 

Geçmişle tarih arasındaki ilişki de bundan farksızdır. 

Bu değerlendirmenin ardından Gezi Parkı ve bu parkta olan bitenin nasıl değerlendirilmesi gerektiği geliyor. 

Birden öğrencilerini kıskandım. YAZKO'da iki taş arasında yaptığımız söyleşileri özledim. Ve Önce Şairleri Yaktılar'daki değerbilirliğine, bütün kültür savaşçılarını hatırlayışına hayran kaldım. 

Sevgili Ahmet Cemal, sen çevirip sunduklarınla da yazıp tartıştıklarınla da benim için (Ve işçi sınıfı ideolojisine inanan pek çok kişi için) hep yol açıcı oldun. Yaptığın onca çeviriden yalnız Yedinci Şafak bile kendimi sana borçlu saymam için yeterli. 

Sağlıklı ol, çevreni aydınlatmaya devam et, benim çelebi arkadaşım.” 


ka Poncere 


BİLGEHAN ARAS bilgehanaras76agmail.com 
BAŞAR UĞUR 


MURAT EMİR EREN, JANET BARIŞ, EBRU ÇELİKTUĞ, ERAY YILDIZ, CUMHUR CANBAZOĞLU, TUNCA ARSLAN, TALİP ERTÜRK, SEZEN SAYINALP, ESİN KÜGÜKTEPEPINAR, KAAN KARSAN 


04 -10 Ağustos 2017 / ARKA PENCERE 03 


KUŞLAR 


THE BİRDS (1963) 


6 ÇOK BİLEN ADAM 
Kara Kule (The Dark Tower); İsmail'in Hayaletleri (Les Fantömes D'Ismağl): Anne (Kidnap); Denizde Dehşet 
(47 Meters Down); Balerin Ve Afacan Mucit (Ballerina). 


18 KAPRİ YILDIZI 


20 Arka Pencere yazarının film değerleme yıldızları... 


90 TRENDEKİ YABANCI 
Tunca Arslan, Murakami 'sinema' turuna “Imkânsızın Şarkısı” ve “Zemberekkuşu'nun Güncesi”ni ekiyor. 


22 AŞKTAN DA ÜSTÜN 
Jeanne Moreau'nun ardından en güzel ağıt: “Siyah Gelinlik” (La Marie Etait En Noir)... Talip Ertürk imzasıyla. 


2A LEKELİ ADAM 
Sam Shepard'ın ardından; “Kapımı Çalma Sakın” (Don't Gome Knocking)... Sezen Sayınalp imzasıyla. 


26 İTİRAF EDİYORUM 
Esin Küçüktepepınar, “İsmail'in Hayaletleri”nin yönetmeni Arnaud Desplechin ve Gharlotte Gainsbourg'la söyleşti. 


30 TOPAZ 
Bir cinayet davasının izini süren çarpıcı bir belgesel: “manda Knox”... Kaan Karsan imzasıyla. 


92 AİLE OYUNU 


Uzay Yolcuları (Passengers). 
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TRİBeca # ......& mize SYENEY a emmi 
<AhE Germe) BİRJULAN ROSEFELDTFİLMİ e AM JULURN ROSEFELET sanan *MANIFESTO” GATE BLANGEET 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ÇOKBİLEN ADAM WunurEiR EREN 


THEMAN WHO KNEW TOO MUCH (1934) | memirerenagmail.com 


KARA KULE 


k TEPHEN KING'İN İMZASINI TAŞIYAN “KARA KULE” SERİSİ, > 80'Lİ YILLARDAN BU YANA YAYIMLANAN SEKİZ ANA KİTABA ORNINAL ADI The Dark Tower SAHİP. SADECE BİNLERCE SAYFALIK ROMANLARLA SINIRLI YÖNETMEN Nikolaj Arcel KALMAYAN, ÇİZGİ ROMANLARLA GENİŞLEYEN VE KING'İN 


80'lerden bu yana yazdığı farklı romanlardaki OYUNGULAR Idris Elba, çeşitli göndermelerle de genleşen devasa bir 


Matthew McConaughey, evren bu. Elbette King'in ismi ve hikayenin Tom Taylor Katheryn Winnick gördüğü teveccüh göz önüne alındığında, 


romanların sinema filmine evrilmesine dair bir Jackie Earle Haley, Abbeylee, £ talebin baş göstermemesi de imkansız. 
i il Yazın alanında bunca yıldır varlığını sürdüren : Nicholas Hamon, ve artık bir mit haline pi kitaplardan ortaya Dennis Haysberi, Claudia KİM, kocaman bir kafa karışıklığı ve düpedüz kötü bir Josâ lüüiga, Michael Barbieri | film çıkmasıysa, “Kara Kule”yle ilk olarak beyazperdede tanışacak olanların bahtsızlığı olsa YAP 102017 ABD gerek. Zira ağzımızdaki baklayı çıkarmanın SÜRE 9b dk. vaktidir, “Kara Kule”, açılış jeneriğinden son ğ karesine kadar beceriksizce üretilmiş bir film. 
DAĞITIM Warner Bros. (Sony) Perdede gördüğünüz her şeye karşı içinizde bir itiraz oluşmasına sebep olacak raddede üstelik. 
Yakın bir arkadaşınızı, yeni taşındığı evinde ziyaret ettiğinizde, yüzünde mahcup bir ifadeyle “Daha yerleşemedik” dediği anı hatırlayın. Bir noktada yönetmen Nikolaj Arcel'in salonda belirip, “Tam olmadı bu” demesini bekliyorsunuz. 
Neden mi? Edebiyat uyarlamalarının kitaplarla ilişkilerini, son kertede filmin nasıl bir film 


j Iduğ öre değerlendirmek . Fil 
NIKO LAJ ARGEL IN iyiyeet, kitakın > 
“YAR A KULE”Sİ çoğu kişi için, bilhassa okumayanlar için hiçbir , 


önemi yoktur. Ama film kötüyse, o zaman 


SERİYE D MHİL BİRKAÇ eteklerdeki taşlar dökülür. “Kara Kule” 


: özelindeyse, devasa bir yazılı materyalin 95 
KITA PTA N APA ATILMIŞ Mk e — Rİ e EN 
BIR HIKAYEYLE SU$ i eği iç Kn ii ği l : l yi işkisini YO | A ÇIKMIŞ VE Kulesi, seriye dahil e j j ini bir hikayeyle yola çıkmış ve hikayenin orijinal HİKAYENİN ORUN AL akışıyla bir hayli alakasız. Örneğin Silahşör'ün 


hikayesi olarak başlayan ve devam eden 


AKIŞIYLA BİR - AYLİ romanların aksine, bizi Silahşör'ün dünyasına 


ve Orta Dünya'ya, kitaplarda çok sonra ortaya ALAKASIZ, çıkan bir karakter olan 11 yaşındaki Jake 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GOK BİLEN ADAM 


THEMAN WHO KNEW TOO MUCH (1934) 


GÖRDÜKLERİMİZ 
BİR KABİLE, 

BİR CANAVAR 
VE SİYAH GİYEN 
ADAMIN 

KARA KULE'Y 
YOK ETME 
ÇABASINDAN 
İBARET 
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Chambers vesilesiyle dahil ediyor film. 

Salt bu tercih bile elbette sürekli “Eksik bir şeyler var” hissiyle sizi baş başa bırakan filmle ilgili çok şey söylüyor. Bunca yıldır yapılan “Kara Kule'yi kim çekecek?” tartışmalarını ve hangi kitapların seriye dahil edileceği, nasıl anlatılacağı gibi merak uyandıran konuları düşündüğünüzde filmin nasıl bir karmaşanın, nasıl bir görsel fikir yığınının içinden çıkıp geldiğini anlamak mümkün. Lakin yine de, eldeki malzemeden her anında kendisini sabote eden böyle bir filmin çıkabilmesini anlamak zor. 

Filmde evvela, düzenli olarak aynı kabusları gören Jake Chambers'ın dünyasını tanıyoruz. 
Gördüğü kabusları resmeden ve sürekli bir huzursuzlukla yaşayan Jake, annesi, üvey babası tarafından da bir türlü anlaşılamıyor. Düzenli olarak psikolojik destek alan Jake, kabuslarında gördüğü şeylerin gerçek olmadığı üzerine bir ton nasihat dinliyor. King'in dünyasından aşinası olduğumuz harika bir psişik çocuk figürüyle açılıyor esasında film. Ki bir noktaya kadar da Jake'in hikayesi “işleyecek gibi” oluyor. Jake'in bilhassa babasını kaybetmiş bir çocuk olması, babasını kaybediş şekli (babası yangında hayatını kaybeden bir devlet görevlisi) ve bunun rüyalarındaki ve filmdeki tezahürü arasında bir 


korelasyon kurmak hemen mümkün oluyor. Gerçi film bu tek elle tutulur güzelliğini de Jake'in gittiği terapist tarafından dile getirmek suretiyle gözümüze sokuyor. Jake'in anlattıklarının, yani Orta Dünya ve Silahşör figürünün babasının ölümüyle birebir örtüştüğünü söyleyerek film kendi analizini kendisi, üstelik filmin içinde yaparak sahiden “Ne yapıyorsunuz yahu, iyi misiniz?” diye koltukta irkilmenize vesile oluyor. 
Yine de Jake'in Silahşör'le ve Orta Dünya'yla ilişkisi namına darmadağın senaryoda bir şeyler anlatabilen yegane unsur oluyor bu. Silahşör'ün de en nihayetinde paralel evren Orta Dünya'da bir “üniformalı hüviyetinde olduğunu, bu anlamda Jake için bir baba figürü olduğunu, hatta Sihaşör'ün de babasını kaybettiğini (yangında değilse de bir büyücü tarafından nefesi kesilerek) düşündüğümüzde, yakınlık duyduğu bir karakter olmasının anlaşılır bir durum olabileceğini senaryonun işleyen ama bir türlü kendini gerçekleştiremeyen vaatleri olarak görmek mümkün. Jake yakasını gerçek dünyada peşine düşenlerden sıyırıp, kendisini Orta Dünya'ya attığı andan itibaren hikaye daha da açılacağı yerde, film izleyiciye kocaman bir kafa karışıklığından başka bir şey sunmuyor. “Kara Kule”, Jake'in açılıştaki hikayesinde vaat ettiği hemen hemen hiçbir şeye ilerleyen dakikalarında dokunmuyor. Evet rüyalarında gördüğü Orta Dünya'ya ulaşıyor ama burayla ilgili tam anlamıyla bir fikrimiz olmuyor. Gördüklerimiz bir kabile, bir canavar ve Siyah Giyen Adam'ın Kara Kule'yi yok etme çabasından ibaret (ki motivasyonunu da anlatmaya zahmet etmiyor film sağ olsun). Jake'in hikayesine inanmayan ebeveynlerinin duygudan, akıldan (Siyah Giyen Adam'ın neden yemek pişirdiğini anlayan beri gelsin) yoksun bir sahneyle cezalandırıldığını görüyoruz, peşi sıra bunun Jake'in hikayesinde (onu yalnız bırakmak dışında) neye hizmet ettiğini de sezemiyor, duygusuna ortak olamıyoruz. Silahşör'le bir şeyleri birlikte yaptıklarını izliyoruz, ama aralarında bir ilişki inşa edildiğine dair, başlangıçtaki zaafları sayesinde yakınlaştıklarına dair bir hamle almıyor film. Son anına dek her şeyin “dostlar alışverişte görsün” kıvamında dönüp durduğu, “Kara Kule”nin ismindeki ağırlığı hiçbir noktasında taşıyamayan bir yapım olup çıkıyor karşımızdaki. 


Idris Elba'nın filme derinlik katmak için harcadığı çaba görülmeye değer. 


Filmin bittiğinde nasıl görüneceğine dair bir tasarı olmadığı aşikar. 


www.altyazi.net 
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Altyazı 


ÇOK BİLEN ADAM imurrBaış 


THEMAN WHO KNEW TOO MUCH (1934) £ janetikoragmall.com 


İSMAİLİN HAYALETLERİ 


KAX 

ORİJİNAL ADI Les Fantömes 
D'Ismağl (Ismael's Ghosts) 
YÖNETMEN Arnaud Desplechin 
OYUNGULAR Mathieu Amalric, 
Marion Cotillard, 

Charlotte Gainsboura, 

Louis Garrel, Alba Rohrwacher, 
Lâszld Szabö, Hippolyfe Girardot, 
Jacgues Nolot 

YAPIM 2017 Fransa 
SÜREN dk. 

DAĞITIM Başka Sinema (Bir Film) 


“İSMAİLİN 
HAYALETLERİ", HEM 
YÖNETMENİN NE 
YAPMAK İSTEDİĞİ 
HEM DE KONUNUN 
İKİ AYRI BÖLÜMDE 
İŞLENMESİ GİBİ CİDDİ 
YARILMALARA 
SAHİP BİR FİLM, 
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U YIL CANNES'DA AÇILIŞ FİLMİYDİ “İSMAİL'İN HAYALETLERİ”, 

“ESTER KAHN” (2000), “BİR NOEL MASALI” (UN CONTE DE 

NOEL; 2008) GİBİ FİLMLERDEN BİLDİĞİMİZ YÖNETMEN 

ARNAUD DESPLECHIN'İN SON FİLMİ OLAN "İSMAİL'İN Hayaletleri”, hem oyuncu kadrosu hem de ilginç konusuyla öne çıkıyor gibi görünse de vasatın biraz üstünde bir seyirlik sunuyor. 

Marion Cotillard, Mathicu Amalric ve Charlotte Gainsbourg gibi ünlü oyuncuların yer aldığı film, yıllar önce ortadan kaybolan karısının yasını tutan bir yönetmeni merkeze alıyor. Karısı Carlotta evlendikten bir süre sonra ortadan kaybolunca, İsmail de kendini öldüğüne inandırıp yeni bir hayata başlıyor. 

İlk etapta İsmail karakterini tanıyor ve onun kaybına odaklanıyoruz, ortadan kaybolan kadın silik bir silüet gibi, varlığı yokluğu artık bir. Çok içip gecelere sığınılsa da atlatılmış, üstelik uzun ve yeni bir ilişkiye de çoktan başlanmış bile. 

İkinci yarı bu kayıp sandığımız silüetin, Carlotta'nın ortaya çıkmasıyla şekilleniyor. 
Uzun zaman eski karısını aramış, acı çekmiş bir adamın hayatını tam da yeniden kurup, yeni ve huzurlu bir ilişkiye başladığında bu kadının ortaya çıkması ödül mü yoksa ceza mı anlaşılmıyor. 

Bir yanda Sylvia ile olan mutlu ilişkisi, bir 
yanda yeni filminin yaratıcılık süreci derken 20 
yıl önce terk edip giden karısının geri dönmesiyle de altüst oluyor. İçinde bir uhde gibi kalan eski karısı bir yanda, yeni mutlu, huzurlu ilişkisi bir yanda bocalamaya başlıyor İsmail ve bu duygusal karmaşa sürerken filmini de tamamlamaya çalışıyor. 

“İsmail'in Hayaletleri”, hem yönetmenin ne yapmak istediği hem de konunun iki ayrı bölümde işlenmesi gibi ciddi yarılmalara sahip bir film. Tam yeniden aşkı bulup 


iyileşmeye başladığında ortaya çıkan eski karısı ve sevgilisi arasında kalan İsmail'in ne yapacağını bilemeyişi, arada kalması, 

sıkışması ve bir yandan da film çekmeye çalışması, yönetmenin hareket alanını geniş tutarken seyirci için kafası karışık bir süreç yaratıyor. 

Filmin temel sorunu hayaletler, ilişkiler, kadınlar mı yoksa yönetmenin film çekme, yaratıcılık sancıları üzerine mi kurulu olduğunun çok anlaşılmaması. Çünkü ikinci yarıda hepten farklı bir yöne evrilip yönetmenin film çekme macerasına odaklanıyor. Bu aşamada hayaletler ya da İsmail'in kaybı ancak arka fonda kesik kesik gelen sesler kadar yer tutabiliyor. Yönetmen, başta kurduğu dünyayı yani bir ilişkinin içerisine geçmişten bir gölge gibi düşen üçüncü kadın 


hayaleti tonunu daha iyi tuttursa böyle bir yarılma duygusu hissetmeyecektik ama bu haliyle iki farklı film izlemiş hissi vermekten kurtulamıyor. 

Bu yarılma hissinin yanına bir de 
Mathicu Amalric'in (İsmail) abartılı oyunculuğu eklenince çok da parlak bir dünya kuramamış olduğunu anlıyoruz yönetmenin. 
Filmin en zarif yanı Charlotte Gainsbourg (Sylvia). Bütün zarafeti ve hissettirdiği gerçekçi duyguyla Marion Cotillard'ın (Carlotta) bir adım ötesine geçiyor, dozajında oyunculuğuyla da karakterini gerçekten hissedilir kılıyor. 
Bunda hikayedeki en ayağı yere basan karakteri canlandırıyor olması da önemli bir etken; zira Carlotta hayalet gibi dolanırken, İsmail de bir süre sonra karikatürize bir tip halini alıyor. 


Her karakterin kendine özgü ayrıntısı, üç karakterin kesişme ve ayrılma noktaları, yeni bir hayat kurulmuş olsa da ilk aşkın ortaya çıkmasıyla düşülen zaaflar, aşk, ilişkiler, bütün bu duyguları da kapsayabiliyor bir yandan. Ara ara tatlı anlar ve Fransız taşrasında geçen zamanlarda güzel manzaralar yakalasa da daha çok oyuncu kadrosunun hatırına seyredebilir bir film “İsmail'in Hayaletleri”. Hal böyle olunca seyirciye de Fransız taşrasının yeşil ile mavisi arasında dolaşmak ve Charlotte Gainsbourg'un zarafetinin arkasından gitmek kalıyor. 


Garlotta'nın plajda birdenbire ortaya çıkıp, Svlvia'ya göründüğü an çok tatlı kurgulanmış. 


Garlotta'nın babası karakterine biraz daha odaklanılabilirdi. 


CHARLOTTE 
GAINSBOURG, 
BÜTÜN ZARAFETİ 
VE HİSSETTİRDİĞİ 
GERÇEKÇİ 
DUYGUYLA MARJON 
COTILLARD'N. 

BİR ADIM ÖTESİNE 
GEÇİYOR. 
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ÇOKBİLEN ADAM eenuçrlimuğ 


ANNE 


Kidnap 

Luis Prieto 

Halle Berry, 

Sage Correa, Ghris MeGinn, 
Lew Temple, 

Jason Winston George 
2017 ABD 

gk. 

Chantier Films 
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GER BİR OSCAR LANETİ VARSA, HERHALDE BUNDAN EN FAZLA MUZDARİP OLAN OYUNCULARIN BAŞINDA HALLE BERRY GELİYOR. KARİYERİNE BAKTIĞIMIZDA ASLINDA BAŞLARDA HER ŞEV NORMAL İLERLİYOR, UFAK TEFEK ROLLERLE BAŞLAYAN ve 35 yaşında “en iyi kadın oyuncu” dalında Oscar kazanmasıyla devam eden bir süreç. “Kesişen Yollar”da (Monsters Ball) Berry'nin canlandırdığı Leticia'nın acısına kayıtsız kalmak mümkün değildi. Bundan sonrası ise Halle Berry için nedense pek de parlak bir yolculuk değil. 
“X-Men” serisinde Storm rolü cepte olmak üzere içinde bulunduğu kayda değer projelerin sayısı bırakın iki eli, bir elin beş parmağını geçmiyor: “Başka Gün Öde (Die Another Day) Bond kızı, “Yitirdiğimiz Şeyler”de (Things We Lost In The Fire) “Kesişen Yollar”daki gibi acı yüklü bir dul rolü. Eh, bir de Wachowski Kardeşler'in hatırına “Bulut Atlası”nı (Cloud Atlas) da ekleyelim. 
Filmografisinin geri kalanında “Gothika” gibi B sınıfı gerilimler, “Kedikadın” (Catwoman) gibi dev hayal kırıklığı yaratan balon projeler ve kalabalık kadrolu “Çatlak Film” (Movie 43) ve “Yılbaşı Gecesi” (New Years Eve) gibi komediler yeralan Halle Berry, evet, gerçekten de bir lanetle boğuşuyor gibi. 

“Anne” (Kidnap) de Halle Berry kalibresindeki bir oyuncu için yanlış bir tercih bize göre. Filmi seyredilebilir kılan iki önemli kozu var. Biri Halle Berry, diğeriyse araba takip sahnelerinin gerçekçi aktarımı. Oyuncu karşımıza tek başına oğlunu büyüten, velayetini kaybetme tehlikesi içindeki garson Karla rolünde çıkıyor. Filmin ilk sahnelerinde onu tatminsiz müşterilerle dolu sıradan bir restoranda koşuştururken izliyoruz. Özellikle genç bir kadının manevi şiddetine maruz kaldığı bu uzatılmış sekansın daha sonra çocuğunu kaçıranlara karşı şiddet uygulamakta çekinmeyen Karla'yı motive eden duyguları göstermeye yaradığını düşünmek mümkün. 


Parkta vakit geçirirlerken bir anda çocuğunun bir arabaya bindirildiğini gören Karla'nın amansız takibi böylece başlıyor. Her yaklaştığında çocuğunun hayatı tehdit 

edilen Karla gene de takibi bırakmıyor ve benzini bitene kadar, geçirdiği birkaç çarpışmaya rağmen oğlunun izini sürmeye devam ediyor. Karla'nın düşünce akışına ise kendi kendine konuşmaları sayesinde tanık oluyoruz. 

Hikayenin heyecanlı ve seyirciyi koltuğunda yerinde zıplatan takip sahneleri bittiğindeyse, bu kez çocuğu kaçıran çiftin kırsal denebilecek bir bölgedeki evinde yaşanan gerilim devreye giriyor. Bu noktadan sonra temponun düştüğünü, B sınıfı gerilim filmlerinin klişelerinin sıralandığını ve bunun da filmin başındaki hızlı takip sekansının ardından ciddi 


bir sarkma yarattığını söylemek mümkün. 
Üstelik çocuk kaçıran bu çiftin uluslararası bir suç örgütünün hücrelerinden biri olduğuna dair birkaç cümlelik açıklama da tüm olan bitenin altında yatanın ne olduğunu anlatmaya 


yetmiyor. Bu kadar büyük bir suç örgütü varsa ve 


uluslararası bağlantılar söz konusuysa neden Amerikan kırsalında yaşayan, yoksullukları ve alt sınıftan geldiklerinin altı çizilen bu çift, filmin “kötüleri olarak sunuluyor? Yoksullar önünde sonunda yasa dışı korkunç işler çevirmek zorunda mı kalırlar? Çocukların ne için kaçırıldıkları da filmin sonunda hâlâ gizemini korumaya devam ediyor. Herhalde seyircinin hayal gücünden yardım bekleniyor, artık organ nakli için mi, fuhuş amaçlı mı, siz seçin... 

“Acil Arama”nın (The Call) ardından, Halle 


Berry'nin bir kez daha kaçırılan birinin peşine düştüğü “Anne”, anneliğin gücüne ve sınırsız özverisine adanmış bir film. Hızlı ve dikkat çekici başlayıp klişelerle tökezlemesi ise en büyük handikabı. Bir röportajında çocuğunu kaybetme korkusundan bahseden Berry, gerçekten de insanı etkileyen bir performans sergiliyor. Gene de film, Halle Berry'nin kariyerinde bolca bulunan talihsiz film tercihlerinden bir tanesi olmaktan öteye gidemiyor. Umarız oyuncuyu performansını sergileyebileceği çok daha uygun projelerde görme şansımız olur. 


Otoyol boyunca Karla'nın oğlunu kaçıranların peşindeki usta takibi, filmin en gerilimli sahneleri. 


Takip boyunca meydana gelen kazalar ve trafik polisinin başına gelenler, polisin alarma geçmesini sağlayamıyor! 


HALLE BERAY'NN 
BİR KEZ DAHA 
KAÇIRILAN 

BİRİNİN PEŞİNE 
DÜŞTÜĞÜ “ANNE” 
ANNELİĞİN GÜCÜNE 
VE SINIRSIZ 
ÖZVERİSİNE 
ADANMIŞ BİR FİLM. 
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DENİZDE DEHŞET 


ÜNYA NÜFUSUNA YETECEK KADAR KÖPEKBALIĞI FİLMİ VARDIR BELKİ DE. SPİELBERG'ÜN 1975'TE KENDİ TÜRÜNÜ YARATACAK kadar akıllara durgunluk veren “Jaws”ı sonrası her yıl özellikle yaz vizyonuna birkaç adet ısmarlanır. Israr kıyamet aynı hikayeleri aynı biçimde anlattığı için olmalı ki türü gereği nesli tükenmeye mahkum, yeni hiçbir şey denemeyen, kaderi televizyonun gece kuşağında sabitlenmiş bir çöp seçkisidir esasen. 
Bu yaz ısmarlanan film de, karada çok fazla vakit harcamadan hemen denize geçerek iki kız kardeşin Meksika tatilinde köpekbalıklarının cirit attığı denize kafesle dalışını konu ediniyor. 
Tahmin edileceği gibi olayların beklenmedik şekilde ters gitmesi ve köpekbalıklarıyla kanlı bir mücadeleye girişilmesiyse kaçınılmaz oluyor. Ne var ki, tamamına yakını B (hatta Z) filmlerinden oluşan bir türde “Denizde Dehşet”in göstermeye değeceğini düşündüğü yeni trükleri var ve bunu pekala başarıyor. 
Katılacağı gezi veya tur öncesi muhakkak özel hayatında sorunları olan karakterler seçen korku ve alt türlerinde felaket anlatısı, yaratık ve canavarlarıyla, üçüncü türdenleri ve dördüncü boyuttanlarıyla karakterin gündelik zaaf ve hatalarından beslenegelmiştir. 
“Beklenmedik canavar”, bazen özel hayattaki sorunun altında yatan problemi temsil edebiliyorken bazen de karakterin birebir bilinçaltı tezahürü olmuştur. Canavar tamamen bertaraf edilse bile karakterden de telafisi olmayan şeyler götürür; problem çözülmüş ya da atlatılmıştır ancak karakter de artık aynı kişi değildir. Başına gelen bu felaket, bir nevi onu arındıran, yeniden yaratan bir basamaktır. 
Benzer yolu takip eden bu modifiye köpekbalığı filmi, sevgilisi tarafından terk edilen karakteri denizin orta yerinde bir kafesin içinde derinlere batırıyor. Kaçtığı hayatı, demir parmaklıklar arasında ve türlü çeşit imkansızlığın arasında yeniden üretiyor. Geçen yıl yine türün akıbetine, yaygın gösterim ve temiz yönetmenlikle soluk getiren Blake Lively başrollü “Karanlık Sular”da (The Shallows) da karakter, annesinin kaybı ve şehirdeki 


çatışmasından kaçıp kendini okyanusta bir kayalığın tepesinde inatçı bir köpekbalığının hapsinde buluyordu. Oluk oluk kan dökerek kazandığı zafer, aslında diğer taraftaki savaşının galibiyetinden başka şey değildi. 

Filmin aynı anda başarabildiği birçok meziyetten biri de birkaç fobiyi aynı anda tetiğe geçirebiliyor olmasında yatıyor. Tek mekanda zamana karşı yarışılırken ve bu kurgusal olarak başlı başına bir mesaiyken, hem derinlik basıncı hem dar alana sıkışma ama bunu dev boşlukta bir kaçış olarak avantaja çevirme, karanlık, hızla tükenen oksijen tüpü, her an kadraja girebilecek ölümcül bir deniz canlısı ve tüm bu unsurlarla hayatta kalma çabası yetmiyormuş gibi suyun kısıtlayıcı hareketi... Bugüne kadar 9o dakikalık tek mekan filmlerinde telefon kulübelerine, tabutlara, araba bagajlarına hapsedilen seyirci ilk kez sonsuz hareket imkanına sahip bir ortamı klostrofobik ve kaçışsız olarak deneyimliyor. Bunu da beraberce sorunsuz çalışabilen onlarca imkansızlık gösterisi” sayesinde yapabiliyor. 

“Sonsuz alan-kısıtlı hareket'in en bilinen örneklerinden “Yerçekimi” (Gravity) de süreye, maskeye ve tüpe tâbi oluş, sığınacak yer bulamayış, imkansız fizik üzerinden gerilim üretiyordu. “Deniz dibinde Gravity” olarak pekala sıfatlandırabileceğimiz film, uzay ve deniz boşluğu arasındaki benzer zeminsizlik ile çıkışsızlık hissini vurgulayıp uygulaması bakımından da görece özgün ve meziyetli bir iş. 
“High Tension”, “The Hills Have Eyes”, “Piranha 3D” gibi “gore” sinemanın yakın dönem dâhilerinden Alexandre Aja ve Weinstein kardeşlerin de yürütücü yapımcılığını üstlendiği “Denizde Dehşet”i, afişinden amatör oyuncularına kadar sakil ve vaatsiz duruşunu düpedüz ters yüz eden gerçek bir tür sürprizi olarak kayda geçirmekte fayda var. 


Paint'le yapılan yüzlerce öncülünü yargılayan özgün biçimi. 


hd Finaliyle toparlasa da son düzlükte tükenmesi. 


ÇOKBİLEN ADAM iravvunız 


THEMAN WHO KNEW TOO MUCH (1934) £ eraybulagmalil.com 


kAX 

ORİJİNAL ADI 47 Meters Down 
YÖNETMEN Johannes Roberts 
OYUNGULAR Mandy Moore, 
Claire Holt, Ghris ). Johnson, 
Yani Gellman, Santiago Segura, 
Matthew Modine 

YAPIM 2017 İngiltere-ABD- 
Dominik Cumhuriyeti 

SÜRE 89 ok. 

DAĞITIM Mars Dağıtım (Limon Film) 


FİLMİN 

AYNLANDA 
BAŞARABİLDİĞİ 
BİRÇOK MEZİYETTEN 
BİRİ DE BİRKAÇ 
FOBİYİ AYN 

ANDA TETİĞE 
GEÇİREBİLİYOR 
OLMASINDA YATIYOR. 
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ÇOKBİLEN ADAM cumkurcanRazoğu 


THEMAN WHO KNEW TOO MUCA (1934) ( ccanbazogluaymail.com 


KAX 

ORİJİNAL ADI Ballerina (Leap!) 
YÖNETMENLER Eric Summer, 
Eric Warin 

SESLENDİRENLER Elle Fanning, 
Dane DeHaan, Carly Rae Jepsen 
YAPIM 2016 Kanada-Fransa 
SÜRE BI dk. 

DAĞITIM Mars Dağıtım 

(0 Productions) 


SÜRPRİZSİZ BİR ÖYKÜSÜ 
VAR, AMA HER ŞEYİYLE 
HAYALPERESTLERİN 
FİLMİ “BALERİN 

VE AFACAN MUCİT” 
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NE İZ ME ŞA 2 


BALERİN VE AFACAN MUGİT 


ASAL İLE ANİMASYON KARDEŞLİĞİNİN YENİ BİR ÜRÜNÜ DAHA VİZYONDA: “BALERİN VE AFACAN MUCİT”. MASAL ama Pixar ile Disney'in alıştırdığı üzere, yetişkinleri de çekebilmek için türlü hokkabazlıklara tenezzül etmemiş bir kere. 
Tamamen çocuklara yönelik, çocuk gözünden okunması gereken, her zaman “kalbin kazandığı'nı söyleyen, bir tür tutku ve inanç öyküsü özetle. 

Taşrada yetimhanede yaşayan ve ünlü bir balerin olmayı hayal eden Felicie, en iyi arkadaşı Victor'la firar ederek Paris'in yolunu tutuyor. 
Victor'un da derdi mucit olmak. 1800'lerin sonundayız. Paris dönüşüm içinde; Eyfel yeni inşa ediliyor. İki kafadar oralarda neler yapacak; azmin gücü nereye kadar yardımcı olacak? İşte masal bunun üzerine... 

Aslına bakarsanız film tamamıyla kızlara yönelik ama erkek çocuklara da Victor'la bir şekilde göz kırpıyor. İki kahramanı da hemen benimsiyorsunuz zaten. Zafere ulaşma adına türlü zorluklara göğüs geren Felicie ile Victor'un yanında saf tutuyorsunuz ve bir tür 'çizgi 


Flashdance'i izlerken kendinizi iyiden iyiye filme kaptırıyorsunuz. Çünkü, öykü fazla tanıdık olsa da, heyecan katsayısını artırıcı hamleler çok isabetli. Animasyon pazarına ilk kez giren filmin iki yönetmeninden Eric Summer ile “Belleville'de Randevu”da Sylvain Chomet'nin yardımcılığını yapmış Eric Warin, öyle ahım şahım performans sergilemeseler de, samimi diyaloglar ve bale sahnelerindeki koreografiyle durumu 
kurtarıyorlar, Animasyon için az sayılabilecek 30 
milyon curo maliyete karşın film işliyor ve eksik, gedik fazla rahatsız etmiyor. 

Müziklere de ayrı bir övgü gerekiyor. 
Müzikalleri parlatan şatafatlı, klasik, ağdalı malzemeye itibar etmeden hepsi sade ve efektif seçilmiş şarkılarla önemli rol üstleniyor müzik. 


yp) Baştan sona, insan kokan bir masal anlatıyor. 


hd Gereksiz birkaç şiddet sahnesi çok sırıtmış. 


“Bir tıkla gerçek habere ulaş” 


KAPRİ YILDIZI 


UNDER GAPRIGORN (1949) 


ZA a er 


BALERİN VE AFACAN MUCİT BIRAK KENDİNİ CUMALİ GEBER: ALLAH SENİ ALSIN 


BİLGEHAN OKAN TUNGA FIRAT ŞENAY JANET CUMHUR EBRU ARAS ARPAÇ ARSLAN ATAÇ AYDEMİR BARIŞ GANBAZOĞLU | ÇELİKTUĞ ANNE/ KIDNAP **k kkk * 
BALERİN VE AFACAN MUGİT / BALLERINA K4X XXX BIRAK KENDİNİ / LASCIATI ANDARE 
CUMALİ GEBER: ALLAH SENİ ALSIN 
DENİZDE DEHŞET / 47 METERS DOWN ** ** 
İKİ 
İSMAİL'İN HAYALETLERİ / LES FANTÖMES D'ISMAEL 4k KARA KULE / THE DARK TOWER *k ** ** BRIMSTONE Ak4K **k 
GHURGHILL **k k*4*k 
DAVUD VE GÂLÜT: İNANÇ SAVAŞI / DAVID AND GOLUATH ** DUNKIRK İağeğei k*k** ** e ğadeğai 
DÜNYADA BİR GECE / NIGHT ON EARTH XXX KKKX İSTİSNA / THE EXCEPTION #*4* #** ** ** 
KORKU TÜNELİ / XX * ** ** ** 
MAYMUNLAR GEHENNEMİ: SAVAŞ / war Fr TMEPLMNET OFTHEAPES | kkk ** k*4*k k*k*k kk* PLANETARIUM ** 
ROGK'N ROLL **k*k **k 
SARIŞIN BOMBA / ATOMIG BLONDE k*k*k 
ÜÇ RENK: MAVİ / TROLS GOULEURS: BLEU KAKAK | sekx | kik KKK | kkk | kkk | kkk #44 ÜÇ RENK: BEYAZ / TROIS GOULEURS: BLANG KA İağeğei k*k** k*4*k b ğağaelei Ak4X Ak4X kk* ÜÇ RENK: KIRMIZI / TROIS GOULEURS: ROUGE b ğağağeğei KA İh ğağeğai e ğadeğei KAKKAK | KAXKK Ak4X kk* VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU ** ZOMBİ EKSPRESİ / BUSANHAENG #*4* kA ** #4 #**k UZAY YOLCULARI / PASSENGERS ** ** ** ** ** 


HAFTANIN FİLMLERİ GÖSTERİMİ DEVAM EDENLER HAFTANIN DVD'LERİ 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KARA KULE 


DENİZDE DEHŞET İKİ İSMAİL'İN HAYALETLERİ MURAT BERKE BURAK “ÇAĞDAŞ KAAN BARİM ni MURAT “OLKAN ALİUMİ UĞUR BURÇİNS. 
ERŞAHIN GüL GÜRAL GÜNERBUYUK |  KARSAN KAYA KURAL ÜZER ÜZYURT UYANIK VARDAN YALÇIN XX *X XX XXX AKK XXX 
XX XX 
AK XX AX XX AK AKK 
XX AX * XX AK XX 
AKK AKK AKK AKK AKK 


AKK XXX XX XXX XXX AKK AAXX XXX 
KAXX AA AAXX XXX AAXX AKXKX AAXX AXAX 
AK AAX XX XXX XX XXX XX 
XX XX 
AA AAXX XXX AKK AA XXX AAXX AAXX 
XXX XX AAXX XX XX XX 
XX XXX XX XXX AK XXX XXX AXAX 
XX AAXX XX Ak XXX XXX XXX XXX XXX 
AAKKX KAXKAK | AXAXX KAKAK | AAKAX | AKARAK AAXX KAXX KAKAK | AXXXX KAXX KAXAK AAXX KAKAK | AXAAKX AKXKX XXX AAXX AXAX AAA AAXAK AAXX KAXAK AAXX AAKXAK KAKA XXX KAAXKK (|AXKAX AXX XX XX XX XX XX XX XX XXX 
XXX AAXX XXX XX XXX XXX XXX XXX AXAX 
XX 4 XXX AK * AKK *X XX XX AAXX XXX XXX 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TRENDEKİ YABANCI TUNCA ARSLAN 


STRANGERS ON A TRAIN (1951) | tuncaarslanayahoo.com 


HARUKİ MURAKAMİ'NİN FİLMLERİ -2: 
BIR KENAR MAHALLE SİNEMASINDA... 


yi 


Where were WX youin'62? 


M v3 bea 
A 
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“Oz Büyücüsü”ndeki pas tutmuş ve iyi yağlanmamış teneke adamdan sisler arasındaki “Waterloo Köprüsü”nün bir sahnesine, “Sanki “Kazablanka filmi..” dedirten durumlardan “American Graffiti”ye açılan yelpazede Murakami'nin önümüze serdiği filmler ve sinema halleri... 


m 
Kİ HAFTA ÖNCE HARUKİ MURAKAMİ'NİN ÜLKEMİZDE YAYIMLANAN ROMAN VE ÖYKÜ KİTAPLARI İÇİNDE DEĞİNİLEN FİLMLERLE İLGİLİ UZUN BİR YOLCULUĞA ÇIKACAĞIMI DUYURMUŞ VE İLK OLARAK “YABAN Koyununun İzinde”ye el atmıştım. Bu hafta ikinci ve üçüncü sırayı, 2010'da Tran Anh Hung tarafından beyazperdeye aktarılan “İmkânsızın Şarkısı” ile en sevdiğim Murakami romanlarından biri olan “Zemberekkuşu'nun Güncesi” alıyor. 

2- İmkânsızın Şarkısı (Çev: Nihal Önol, Mayıs 2004, 349 sayfa): 

- “Arabayı da “Green Hornet'teki gibi, kasketli ve beyaz eldivenli bir şoför kullanıyordu.” (8.80) 

- “Bir kanepe ile iki koltuğun bulunduğu bir tür salona geldim. Pek büyük değildi ve Polonya filmlerindeki gibi, zayıf bir ışıkla aydınlatılmıştı.” (s. 86) 

-“Eski filmler gösteren bir sinemaya gittim. “The Graduate” filmini görmek için.” (6.104) 

- “Baksanıza, garip bir konuşma biçiminiz var sizin, dedi. Yoksa 
“Gönülçelen filmindeki çocuğu mu taklit ediyorsunuz, sakın ha!” (5.126) 

- “Sanki “Kazablanka” filmi dedi Reiko, gülerek.” (s. 136) 

-“Şarkı bitince, Reiko bana, bu şarkıyı çok sevdiğini anlattı. / Filmi de görmüştüm, dedim. / Kim oynuyordu? / Dustin 
Hoffman. / Tanımıyorum, dedi başını acı acı sallayarak, dünya olanca hızıyla değişiyor da ben ayırdında değilim.” (s. 
170) 

- “Sanki “Neşeli Günler'den bir sahne, değil mi? dedim gitarı akort etmekte olan Reiko'ya.” (Ss. 170) 

-“Şinyuku'da bile boş olan birçok sinemadan birine girip artarda iki porno film seyrettik.” (s. 270) 

- “Öğleye doğru Kiçicoci Mahallesi'ne çıkıp arka arkaya iki film seyretmek için 


sinemaya gidiyordum.” (s. 292) 

- “Bunu izleyen üç gün boyunca sabahtan akşama değin aralıksız sinemaya gidip film seyrettim. Tokyo'nun tüm sinemalarındaki filmleri gördükten sonra, öteberimi sırt çantama yerleştirdim, bankada birikmiş tüm paramı çektim ve Şicuki Garr'na giderek önüme çıkan ilk ekprese bindim.” (s. 323) 

3- Zemberekkuşu'nun 
Güncesi (Çev: Nihal Önol, 
Ekim 2005, 738 sayfa) 

-“İnsan kendini Kurosava'nın eski bir filmini bir kenar mahalle sinemasının birinci sırasından seyrediyormuş gibi hissediyordu.” (s. 66) 

-“Ütüsünü bıraktı, dipteki odaya gidip rafları karıştırmaya başladı, bir yandan da o sırada teypte çalan “A Summer Place” filminin şarkısına ıslıkla eşlik ediyordu. 
Lisedeyken kız arkadaşımla görmüştüm bu filmi. Troy Donahuec ile Sandra Dee oynuyorlardı. Bir Amerikan sineması festivalindeydi ve aynı seansta Connie Francisco'nun “Boy Hunt filmi de vardı, çok iyi anımsıyordum. O dönemde bu film bana fazla ilginç gelmemişti. (s. 70) 

- “Altmışlı yıllardan çıkmış şaşılası bir kılıktaydı. “American Graffiti” filmi bir kere de Japonya'da çevrilseydi, üstünü değiştirmeye bile gerek kalmadan çok güzel oynayabilirdi.” (s. 102) 

-“Ev bir süre boş kaldıktan sonra bir sinema oyuncusu tarafından satın alındı. 
Adı sana bir şey söylemez, pek tanınmış bir kadın değildi ve zaten bu öykünün üzerindenden de yıllar geçti.” (5. 141) 

-“Hiçbir özelliği olmayan bir şehirdi bu. Benim yaşadığımdan biraz daha canlı, biraz da daha pis. Bir çarşı sokağı vardı, bir 


gar, küçük bir fabrika, önünde bir kovboy filminin afişi bulunan sineması ile bir de ırmak.” (8.255) 

- “Oz Büyücüsü'ndeki pas tutmuş ve iyi yağlanmamış teneke adama dönmüştüm.” 
(8.338) 

-“Kimi zaman tüm günümü sinemada geçiriyor ya da Yamomete metrosuna binip saatlerce başkenti dolaşıyordum.” (s. 
353) 

- “Bu bana, üniversite öğrencisiyken gittiğim, olup bitenin hiçbir zaman açıklanmadığı sanatsal ve deneysel filmleri anımsattı, Her türlü akla yakın açıklama, filmin gerçekliğini zedeleme tehlikesi taşırmış sözde.” (5. 479) 

- “Sisler arasında “Waterloo Köprüsü”, bir ateşböceğinin ışığı, Robert Taylor ile Vivien Leigh...” (s. 709) 

- “Neden özellikle kasabaya inip paralarını sinemada harcadıklarını bir türlü anlamıyorum.” (s. 722) 

- “Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. 
Bir film senaryosundaki gibi, anlıyor musun, şöyle yani: Ansızın May Kasahara ellerini yüzüne kapatıyor ve hıçkırmaya başlıyor.” (s. 724) 

Devam edecek... 

İki hafta sonra görüşmek üzere. 
Sinema salonunu en son siz terk edin! 
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AŞKTAN DA ÜSTÜN TALİPERTÜRK 


NOTORIDUS (1946) | faliperturkagmail.com 


SİYAH GELİNLİK 


Bizleri kimsenin dolduramayacağı boşluğuyla bırakıp giden 
Jeanne Moreau'nun aziz hatırasına hürmeten yeniden ziyaret etmeye mecbur hissettiğimiz filmlerden 
“Siyah Gelinlik” (La Mariee 
Etait En Noir), François 
Truffaut'nun Hitchcock olmaya özenip görkemli biçimde “çuvalladığr tuhaf ve ikonik bir klasik. 


AYATA DAİR YOĞUN TUTKUSUNU PERDENİN ÖTESİNE TAŞIRMAYI BAŞARAN 

KADINLARDAN BİRİ, SALONDAN HER DEFASINDA YEPYENİ BİR YAŞAMA SEVİNCİYLE 

UĞURLADIĞI SEYİRCİLERİN SESSİZ SEDASIZ VEDA ETTİ GEÇEN HAFTA. SAVAŞ 

SONRASI AVRUPA'SININ SEFALET GÜNLERİNDE CONSERVATOIRE DE PARIS'TEN MEZUN olup insanların yüzünü bir parça güldürebilmek için gezici kumpanyalarla memleket dolaşarak başladığı mesleğinde 65 yılı devirmişti Jeanne Morcau. Fransız sinemasından teşmille beynelmilel sinemanın biricik yıldızlarından birine dönüşmüş sinemanın fevkalade kadınlarından biriydi... 

Yeni Dalga dendiği vakit ezberden sayarız: Jean-Luc Godard, François Truffaut, Eric Rohmer, Claude Chabrol, Andre Bazin, vs. 
Oysa Yeni Dalga'nın sureti bu takım elbiselilerin arasında 

bulunamaz. Bu dönemin alamet-i farikası en manalı şekilde Jeanne Morcau'nun yüzünde belirir. Morcau'nun bedeninde insana dair her türlü çelişkiyi bulabilirsiniz ki hepsi bir büyük yönetmenin imzasıdır. 
Sinemadaki eşsiz konumunu anlatmak için birlikte film yaptığı Jean-Luc Godard, Michelangelo Antonioni, Orson Welles, Luis Buüuel, Elia Kazan, Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders, Tsai Ming-Liang gibilerinin adını anmak kafi değilse, reddettiği “Aşk Mevsimi” (The Graduate), “Guguk Kuşu” (One Flew Over The 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Cuckoo's Nest), “Spartaküs” (Spartacus) gibi klasiklerin listesine bakılabilir. 

Enerjisini seyircisine bulaştırmak hususunda özel yeteneğe sahip bu eşsiz aktris, izleyenin aklına hitap etmeyi sever ama sizi şuursuzca atıldığı zifiri karanlık bir intikam öyküsünün içine sürüklemesi de pekala mümkündür. Truffaut'nun “Siyah Gelinlik”i (La Maride Etait En Noir), Morcau'nun çaresiz bir anında, kendini camdan atmaya kalktığı tuhafbir sahneyle açılır. Sonraki sahnede Morcau kendini toplamış, film boyunca muhafaza edeceği sükunetini kazanmış, kararlı ifadesini takınmıştır bile, Henüz derdinin ne olduğunu anlayamadan peşine takılmakta beis görmeyiz. Morcau henüz ilk sahnede mıknatıs gibi kendine çekmiştir izleyeni... 

Truffaut'nun, büyük usta Alfred Hitchcock'tan el aldığı ve uzun sohbetlerini nehir söyleşi olarak neşrettiği dönemin eseri 1968 yapımı “Siyah Gelinlik”, “suspense okulu'nun Yeni Dalga'yla buluştuğu bir deneme olarak tüm noksanlarıyla eşsiz bir film, Hitehcock'un favori romancısının aynı adlı eserinden uyarlama ve müzikleri üstat Bernard Herrmann'ın elinden çıkma yapım, Truffaut'nun ustasının öğretilerini uygulamaya koyduğu ve bildiğini de unuttuğu günlerin eseri. Görücüye çıktığı dönemde yerden yere vurulmuş, uzun yıllar sonra tekrar 


keşfedilmiş ve Tarantino'nun “Kill Bili vesilesiyle sinema tarihindeki haklı yerini nihayet kazanmış “Siyah Gelinlik”,tüm bunların ötesinde, her şeyiyle Jeanne Morcau'nun filmi. “Değişen Dünyanın İnsanları” (Fahrenheit 451) felaketinden yeni çıkmış kafası karışık Truffaut, setin büyük kısmını görüntü yönetmeni Raoul Coutard'la kavga ederek geçirirken, Moreau mizansen sorunlarını çözmekle işe başlayarak “Siyah Gelinlik”e ruhunu üflemişti. 

Henüz filmin başında evinden ayrılan ve kem gözlerden sakınarak meçhul hedefine adım adım ilerleyen kahramanımız Julie Kohler'in derdinin ve planının ne olduğunu anlayamadan ne kadar kararlı olduğunu görürüz evvela. İlk kurbanına sinsice yaklaştıktan sonra ilk yalnız kaldıkları anda balkondan aşağı itiverdiği sahne “Siyah Gelinlik”e dair çok şey anlatır. Bu ilk cinayetten saniyeler sonra beyazlar içindeki elbisesiyle bir gelin gibi kırlarda koşarken gördüğümüz Jeanne Moreau, ölçüsüz sevinci içinde alabildiğine ikoniktir. Üstelik Morcau film boyunca nokta atışıyla kullanacağı gardırobunun nadide parçalarını sergilemeye daha yeni başlamıştır... 

Jeanne Moreau, “Siyah Gelinlik”te çıktığı erkek avı boyunca siyah ve 


beyazın zıtlığını şahane biçimde kullanır. Zehirlediği kurbanının etrafında zafer dansı yapmaktan, onlarla kediyle farenin 

oynadığı gibi oynamaktan çekinmez. Sesini bile yükseltmeden, kadınlara özgü bir incelikle halleder işini. Kariyerinin en verimli çağındaki Morcau, “Siyah Gelinlik”te noir dışı femme fatale'in unutulmaz örneklerinden birini verir. Truffaut, film ilerledikçe devreye soktuğu flashback'ler vasıtasıyla Julie'nin motivasyonunu öğrenmekten de mahrum etmez seyircisini: Listesini özenle tuttuğu beş erkek düğün günü kocasını öldürmüştür. Filmin geldiği nokta ve Morcau'nun seyirciyle kurduğu ilişki düşünüldüğünde, intikam arzusunun kökenini öğrenmek pek de lüzumlu değildir. 
İcap ederse Morcau'nun peşinden cehenneme bile gidilecektir ne de olsa! 

Jeanne Moreau tüm bu intikam yolculuğu boyunca sinema tarihine çarpıcı anlar bahşetmekte bonkör davranır. “Siyah Gelinlik9i özel kılan, üslupların içe içe geçmesinden meydana gelen tuhaf görsel-işitsel anlatımından çok, Morcau'nun özel anlar yaratma konusundaki becerisidir. Moreau'nun yaydığı etkinin tesirini takip etmek isteyenler orijinal filmden üç yıl sonra çekilen Türkan Şoray'ı “Melek Mi Şeytan Mı?” (Asrın Kadını) filmine de göz atabilir. 
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DEKELİADAM SI 


ilg fu Be sezensayinallmeli.comi 


KAPIMI ÇALMA 
SAKIN 


Geçen hafta 73 yaşında hayata veda eden Sam Shepard'ın, 
“Paris, Texas”tan sonra bir kez daha Wim Wenders'le işbirliğine gittiği “Kapımı Çalma Sakın” 

(Dont Come Knocking), son filminin çekimlerini ani bir 

kararla kimseye haber vermeden terk eden aktör Howard Spence'in yolculuğuyla hayat buluyor. Tiyatro ve sinema dünyasının devasa figürlerinden birine veda etmek için iyi bir tercih “Kapımı Çalma Sakın”. 


“Gece olunca beni pikapla eve bırakıyor, hava iyice kararmadan önce koyunlara yem verecek zamanı ancak buluyorum. İşim bittiği zaman akşam yemeği için yukarı çıkmayı canım hemen hemen hiç istemiyor. Kimi zaman dışarıda durup evin içinde dolaşan ailemi izliyorum. Kimi zaman uzun süre duruyorum orada. Onları izlediğimi bilmiyorlar.” 

Sam Shepard (Motel Günlükleri, syf. 60) 


AM SHEPARD, “MOTEL GÜNLÜKLERİ”NİN (MOTEL CHRONICLES) HER SAYFASINDA FARKLI BİR YOLCULUĞA ÇIKIYOR. KALİFORNİYA, TEKSAS, NEW MEXICO ONUN İÇİN KENDİ HİKAYESİNİ BULMAK ÜZERE ANILARINI DERLEDİĞİ YOLLARIN BELİRGİN DURAKLARI. BİR OYUNCU VE BİR YAZAR İÇİN BU YOLUN BİZİM GÖRDÜĞÜMÜZDEN DAHA kişisel izleri barındırıyor olmasında da şüphe yok. Shepard'ın yaşadığı her gün, gözlediği her insan, gelip geçtiği her şehir, farklı hikayelerin onun zihninde yarattığı duyguların da tezahürü aynı zamanda, Yaşlı bir adamı eve götüren yakınlarından, bir arabanın asfaltta patinaj yapmasına kadar görebildiği tüm anları depoladığı bir hafızanın bizler için yeniden ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor o şehirler, Wim Wenders'in de zihninde iz bırakan tüm bu anlar, onun 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yönetmenlik kariyerinin unutulmayacak filmlerinden belki de en önemlisine esin kaynağı olmuş. Shepard'ın “Motel Günlükleri”nden uyarladığı senaryo, onun Wim Wenders'le kurduğu yazınsal ve görsel birlikteliğin bir sonucu. Travis Henderson'ın hikayesine dahil olduğumuz “Paris, Texas”, Teksas çöllerinde Henderson ailesinin geçmişlerine ve bugünlerine dair anıların saklı tutulduğu bir yolculuktur. Bu anıların tamamını etkileyen ve kişisel tarihin izlerini süren her deneyim, her ilişki ve her karşılaşma Shepard'ın ortaya koyduğu yolculukların ve karakterlerin de merkezinde olmuştur zaten, Yalnızlığın ve hayalet gibi onu çepeçevre saran geçmişin bilincinde atılan her adımın geleceği yakalamak için gerekli hamleler olduğu vurgusunu da görürürüz her seferinde onun kaleminde. 
Çünkü bu adımlar onun kaleminden çıkan sıradan insanları ve onların yaşamını hiçbir gösterişe gerek duymadan bizlerin karşısına çıkarır, Shepard'ın kendi yazarlık kariyerinin en üzerinde durulması gereken özelliği budur aslında. Karakterlerin varoluşlarına saygı duyan kalemi, onların hayatlarını ve yolculuklarını kaleme alırken asla bir müdahale yapma amacı taşımaz. Kendi gördüğünü zaman ve mekan içinde konumlandırarak, anlamın kendi kendini yaratmasını amaçlayan bir dili vardır çünkü Shepard'ın. “Paris, Texas”ın ardından 


2005'te gene hikayesini Wim Wenders'le oluşturdukları “Kapımı Çalma Sakın” (Don't Come Knocking) bunun bir başka örneğidir. 
Filmlerde takip ettiğimiz ya da özdeşlik kurduğumuz karakterler, bufilmlerin bizde uyandırdığı anlamlar çerçevesinde yeni bir kavram dünyası oluşturur. O karakterin gözünden gördüğümüz her şey, onun dünyasında anlamlandırılmayı bekleyen ve bizler için yeni olan kavramlardır çünkü. Bu yüzden “yol” kavramı anlatıcılıkta en bilinen metaforlardan biri olarak yazılmıştır ve anlatılmıştır hep. Yolu, karakter yolculuğuyla birleştiren hikaye anlatma sanatı, karakter gelişimini seyirciler/okuyucular için görünür kılan en önemli araç olur. Bu aracı bir karakter özelinde değil de bu karakterin temsil ettiği değerler çerçevesinde ele alıp, bu değerler sarmalını anıların keşfine ve kişiliğin bilinmeyenlerini bulmaya adayan bir hikaye kurgusu karşılar bizi “Kapımı Çalma Sakın”da. “Batının Hayaleti” filminin çekimlerini ani bir kararla kimseye haber vermeden terk eden Howard Spence, Utah'tan Nevada'ya ve oradan da Montana'ya yaptığı yolculukta, zamanda salınma halinin canlı bir örneğine dönüşür. Bu salınma hali, kendi kimliğini tanımlamanın getirdiği yeni bir bilinçletüm anılarının ve bu anıların etkilerinin seneler sonra teker teker üzerinden geçmesiyle mümkün olur. Daha doğrusu 


Howard bu yolculuğunun amacını öyle kurar. Kesin kararların ya da mutlak doğruların olmadığı bu yolculuk, Howard için benliğini bulmanın ötesinde bir varoluş amacı taşır aslında. O güne kadar bir western film yıldızı olan ve ününün getirdiği ayrıcalıkla bilinir olmanın etkilerini olabildiğince deneyimlemiş olan Howard'ın kendi hayaletleriyle yaşıyor olması, onun varoluşu için en önemli tehditlerden birine dönüşür. Çünkü o aynı oynadığı son filmin adı gibi batının bir hayaletidir; bir yıldız, bir ikon; adıyla bile birçok şehirde kendi yaşamından izlerin oluşmasına sebebiyet vermiş bir karakter. Howard'ın bir yıldız ya da sade vatandaş olması da bu durumu etkileyebilecek değişkenler değildir üstelik. Howard temsil ettikleriyle bu anı ve yaşanmışlık sarmalını oluşturur. Kendi hayatından yola çıkıp etki ettiği tüm insanların benlikleri için bir ipucuna dönüşür, Batının tüm hayaletlerinin bulmaya çalıştığı benliklerinin izindeki zaman çizelgesi oluverir. Sam Shepard, bu yolculuğun rotasını çizerken, şehirlerin onda bıraktığı izlerden yola çıkıp kendi personasından yeni bir karakter doğurur aslında. Filmin sonlarında şahlanan bir atla bize bakan karakter, tüm bu anıların oluşturduğu tek bir yüze dönüşür. Howard nerede, kim, nereye gitti belirsizdir. Travis'in yoluyla Howard'ın yolu hâlâ devam etmektedir... 
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İTİRAF EDİYORUM Esin üçüKTEPEPINAR 


IGONFESS(1953)  esin.sinemaalgmai.com 


HER YÖNETMEN 
BAŞYAPIT İHTİMALİNE TAKINTILIDIR 


Cannes Film Festivali'nin bu yılki açılışını yapan “İsmaibin Hayaletleri”nin (Les Fantömes D'Ismağl) yönetmeni Arnaud Desplechin, filmine dair kurduğu cümleleri Fellini başyapıtı “Sekiz Buçuk”a (Otto E Mezzo) kadar götürüyor. Arada bir de Alain Resnais filmi “Providence” giriyor devreye. 


ARATICILIK KRİZİNE GİREN ANA KARAKTERİN HALİYETİ RUHİYESİ ADETA “İSMAİL'İN HAYALETLERİ” (LES FANTÖMES D'ISMAEL), “FİLM İÇİNDE FİLM, AŞK ÜÇGENİ, BİR SİNEMACININ YARATICILIK AÇMAZI, ORTA YAŞ çıkmazı derken film ayrı tonlar ve hikayelerle dağılıyor ama ne gam! 
Fransızların parlak ismi, Cannes'ın gediklisi Arnaud Desplechin'in neşesi yerinde. Bu yıl Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olduğu için ayrıca mutlu ve gururlu, “Filminizin ulaşabileceği en prestijli yer, daha ne olsun!” diyor. Güneşli bir Cannes günü deniz manzaralı şahane bir terastaki yuvarlak masa söyleşisindeyiz. “Acaba hayat sinemada değil de burada m1?” 
esprisiyle geliyor, derken akıl kaymasından bahis açılmakta gecikmiyor. Kadim dostu ve 


kendi deyişiyle “işbirlikçisi” Mathicu Amalric, Marion Cotillard ve Charlotte Gainsbourg'un başrollerde yer aldığı “İsmail'in Hayatleri” Başka Sinema aracılığıyla vizyonumuzda, söyleşi aşağıda. 


Fransız sinemasının gövde gösterisi adeta, nasıl oluştu oyuncu kadrosu? 

Başlangıçta bu isimlerle yola çıkmadım, senaryo yazımında şekillendi. Benim öyle büyük isimlerle çalışmak gibi derdim yoktur ama güzel oldu, denk düşürdük. 
Önce erkek karakter oturdu, kafamda 
Mathicu Amalric oluştu, çünkü yıllar öncesinden “Krallar Ve Kraliçe”deki (Rois 
Et Reine; 2004) hali hep aklımdaydı. 
Oradaki İsmail karakteri belirleyici oldu 


sanırım ama Mathicu de zaten çoğu zaman ilk tercihim. 


Birçok filminizde rol verdiniz, ayrılmaz bir ikilisiniz ve burada da sizin bir nevi “öteki benliğiniz” şeklinde. 
Nedir işbirliğinizi özel yapan? 

Galiba her yönetmen sinema perdesinde bir yansımasını görmek ister. İlla da nedeni şudur diyemeyeceğim ama milyonlarca sebep sayabilirim. Şahane bir oyuncu olması bir yana öncelikle Mathicu'yle çalışmayı seviyorum. İşbirlikçim! Bir arada yaratıcı enerjimiz tavan yapıyor, birbirimize karşı açık davranıyoruz, daha ne isterim. 


“İsmail'in Hayaletleri” hayatta ikinci bir şans bulmakla ilgili, nereden yola çıktınız? 

İkinci şans meselesini çok seviyorum ve bir film için de şahane bir tema bence. Daha iyi bir hayat ihtimali iyi bir şeydir. Hayatta birçok farklı yoldan geçiyoruz, zorluklar karşısında eziliyoruz, olmadı kendimizi duruma uydurmaya çalışıyoruz. Yani bir nevi kendimizi yeniden keşfediyoruz. 
İnsanın kendinde yabancı olduğu duyguların farkına varması, onlarla barışması da bir yeniden keşiftir. Bu da ikinci şansın ta kendisi. 


MATHEL 
AMALRIC 


CHARLOTTE 


MARLON ARI 
COTILLARD GAİNSBOURG 


RNAUD DESPLECHIN 


EB 


Marion Cotillard ve Charlotte 
Gainsbourg gibi iki benzersiz kadını yan yana getirme maceranızı anlatsanız? 

Şanslıyım gerçekten, çünkü ikisine de hayranım ve karşılıklı oynatmayı başardım. 
İkisi de setlerde koşturup duruyorlar, boş oturan oyunculardan değiller. Doğrusu ikisi de çok özel yetenek. Kendilerini role uyarlamayı beceriyorlar ve duygusal keşiflere korkusuzca atılıyorlar. Tam da filmin temasına uygun kadınlar. 


Basın toplantısında filmin iki versiyonu olduğundan söz ettiniz, neden böyle oldu? 

Bu izlediğiniz duygusal versiyonu, öyle bir deneyelim istedik. Aşk üçgeni, tutkulu çıkışlar, yaşamsal sorunlar, varoluşsal açmazlar daha yoğun bir duygusallıkla bir araya geldi. Bir de daha az duygusal, daha çok entelektüel ve 20 dakika daha uzunu var. Neden gerek duyduk, bir de böyle deneyelim istedik. Ama ikisi de benim filmim, ikisi de aynı bence. Sonuçta bu 


İsmail'in “büyüme” öyküsü, bir insanın hayata yeniden bağlanma çabası. Dolayısıyla hangisi vizyona çıkarsa çıksın benim için fark etmez. (Bizde de Cannes versiyonu vizyonda.) 


Bu film içinde film, oyun içinde oyun halleri, katmanlı senaryolar yaratmak ve fikirlerinin içinde boğulan “sinemacı” yansıması adına ideal. Siz nereden yola çıktınız? 

Alain Resnais'nin “Providence” (1977) 
filmi her zaman aklımdadır. Gençlik dönemimde izlediğim ve çok etkilendiğim bir film. Kanser olan karısının başındaki erkek de eve hapsolmuştur, İsmail gibi bir sıkışıklık vardır ortada. Bence hayatın manasını yeniden bulma çabası çok dokunaklı ve karmaşık bir şey. 


Acı ve kayıplarla insanın kafası karışıyor, gerçek olanla iç dünya birbirine karışıyor, değil mi? 

Gerçek olanla kurguyu karıştırma 


eğilimimiz hep vardır zaten bana 

göre. Bazen acılara katlanamıyoruz veya zaman makinesi olsa da değiştirsek 

her şeyi diyoruz, yaşadığımız anı eğip büküyoruz. Zaten halüsinasyonla gerçekler arasındaki belirsiz noktayı çok severim. Hele ki ortada bir sanatçı varsa, kafa karışıklığının sınırları iyice bulanıklaşır. Bu tür filmlere bayılıyorum. 


Fellini başyapıtı “Sekiz Buçuk” (Otto 
E Mezzo; 1963) filmindeki akıl kayması da var tabüiki... 

İnanılmazdır, bence tüm zamanların en iyi'yaratıcı krizi” filmidir. Akıl kayması da iyidir, dengeleri sarsmak şarttır çünkü. 
Sanatçı olmanız gerekmez bu filmi sevmek için. Yüzlerce kez izlediğim filmlerden, başyapıt! Her yönetmen bir başyapıt çıkarma ihtimaline tutkundur. Ama hani başyapıt için yola çıkmamak gerek ya, bu film zorlamadan böyle olmuş bir film. Darısı başımıza! (kahkahalar) 
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İTİRAF EDİYORUM Esin üçüKTEPEPINAR 


IGONFESS(1953)  esin.sinemaalgmail.com 


GEÇMİŞLE DERDİM YOK! 


Arnaud Desplechin imzalı “İsmaiPin Hayaletleri”ndeki (Les Fantömes D'Ismağl) aşk üçgeninin bir köşesini oluşturan Charlotte Gainsbourg, hem filme hem kendisine dair anlattıklarındaki samimiyetle onu neden sevdiğimizi bir kez daha hatırlatıyor bize. 
Ne de olsa, bir efsanenin, Serge Gainsbourg'un kızı! 


SULCA, TANE TANE KONUŞUYOR, “KENDİMİ ÇİRKİN 

BULMAYA MEYİLLİYİM” GİBİ İTİRAFLARLA ŞAŞIRTIYOR 

VE “ÇOK UTANGACIM AMA AŞMAYA ÇALIŞIYORUM” 

SÖZLERİYLE ELİNİZİ KOLUNUZU BAĞLIYOR. SON DERECE sevecen bakışları, içinde kopan fırtınalara dair hiçbir ipuçu vermeyen sakin bir duruşu var, kendisi de “Çabalıyorum” kıvamında konuşuyor. Fransız sinemasının nevi şahsına münhasır şahane yeteneklerinden Charlotte Gainsburg'la zaman içerisinde bu üçüncü bir araya gelişimiz, yuvarlak masa söyleşisinde her gelen soruya düşünerek yanıt vermeye çabalıyor. Lars von Trier filmleriyle çıkan sansasyonel haberlere aldırmıyor, efsane şarkıcı Serge Gainsbourg ve model-oyuncu Jane 
Birkin'in kızı olsa da şöhrete alışamadığından söz açıyor. “İsmail'in Hayaletleri” (Les Fantömes D”'Ismağı) bir yana sohbet adeta terapi seansına dönüşüyor. 

Enerjisi sonsuz, ancak kısa aralar 

veriyor. “Ekim ayında albümüm çıkıyor. 


Şimdilerde kafamda yönetmenlik var. 
Üç çocuklu 45 yaşında bir kadınım ama durmak bana imkansız geliyor” derken çocuksu heyecanıyla bizi de peşinde sürüklüyor. 


Bu filme nasıl dahil oldunuz? 
Senaryoyu çok beğendim. Orijinal senaryo değişti sonradan ama aşk üçgeni güzel gelişti. Ben hikayelerde her yanıtın 

verilmesini sevmiyorum ve bir çeşit bulmacayla uğraşmaktan keyif alıyorum. 
Açmazlar ve çelişkiler hayatın kendisi. 


Filmin kadrosu şahane ama sette nasıldınız? 

Gayet hoştu. Kadınlarla çalışmaya bayılıyorum, bu belki de yaşla birlikte gelen bir şeydir. Kadınlar karmaşık ve eğlenceli bence. Erkekler de iyi ama kadınları tercih ediyorum artık. Maalesef kadınları bir araya getiren fazla film yok. Keşke olsa, çok rahatlatıcı ve güven verici bir duygu. 


Karşınızdaki oyuncunun cinsiyeti ruh halinizi o kadar değiştiriyor mu yani? 

Belki de. Bazen karşınızdaki erkek oyuncunun cazibesine kapılıyorsunuz. 
Baştan çıkarmalar olabiliyor, kesin bir şeyler dönüyor açıkçası. Belki bu manada fark olabilir. Gerçi bir kadın oyuncuyla da olabilir aynı şey, cazibesine kapılabilirsiniz. 
Dolayısıyla fark yok sanki. Ama kadınlarla sette belirli bir dayanışma hissi oluyor. 


Peki rekabet durumları? 

Filmde evet ama sette öyle şeyler yaşamıyoruz. Herkes filmin iyiliğini düşünüyor. Oyuncu egosunun bir yerlerde durulması gerek. Filmdeki karakterimi başlangıçta yeterince mücadele etmeyen, fazlasıyla açık fikirli bulmuştum, hiç bana benzemiyordu. Sonra anladım şefkatini. Bir de çatışma var ama kazanmak mümkün değil, çünkü kadın hayalet, geçmişte yaşananlarla nasıl mücadele edebilirsiniz ki! 


Filmde İsmaiPin hayalet kadına olan tutkulu aşkını genelde saf olana tapınma hali olarak manalandırsam, ne dersiniz? 

Belki de, olabilir. Bence İsmail kendine sunulan ikinci şansı değerlendirme çabasında ama bazı şeyleri aşmak kolay olmuyor. Tam da yaşlanırken böyle bir şansın karşınıza çıkması çok kıymetli bir şey. Buradan salim çıkarsanız olgunlaşmayı getiriyor beraberinde. 
Sorunuzun yanıtı bu değil ama ihtimal dahilinde diyeyim. 


Sizin geçmişle ilişkiniz nedir, ikinci şansa inanır Mısınız? 

Hiç geçmişi düşünmem, geçmişte yaşamam inanın! Geçmişe dönsem bazı şeyleri farklı yapardım diyen insanlardan değilim. İkinci şans fikri güzel. Benim de bazı karşılaştığım insanlarla ilgili pişmanlıklarım oluyor tabii ki ama yaptığım şeyleri değiştirmekle ilgili bir derdim yok. 


Peki nostaljik misiniz, yoksa geriye bakınca daha gerçekçi ve eleştirel bir değerlendirme mi yaparsınız? 

Açıkçası seçici bir hafızam var, sadece ve sadece iyi olan şeyleri hatırlıyorum. Hatta bazen kötü olan şeyleri de iyi olarak tahayyül ediyorum. Bu bağlamda nostaljiğim. Tabii ki bunun gerçekçi bir bakış olmadığını biliyorum ama hoşuma gidiyor. 


Kendinize yalan söylüyorsunuz yani. 
Aynen, bunda bir sakınca görmüyorum! 
(kahkahalar) 


Aileden bir ünlü olarak nasıl bir denge kurdunuz? Kendinizi korumayı öğrendiniz mi? İstediğimi yaptım, kendimi seviyorum, ben her şeye değerim noktasına geldiniz mi? 

Henüz o noktada değilim. Her şeyi hallettiğimi, iç dünyamla dış alemi dengeleyebildiğimi söyleyemem. Ama bundan da hoşnutum. Çünkü eskiden hiç kendimi beğenmezken çok mutsuzdum. 
Herhalde kendimden beklentilerim çok yüksekti ve bunları karşılayamadığımda altında eziliyordum. Ama şimdi geliştim, bu olumsuz duygularla baş edebiliyorum. 
Tamamen tatmin olamayacağımı artık biliyorum. Ayrıca kendimi çirkin bulmaya meyilliyim ve bunu artık kabulleniyorum. 
Yalan duygulardı geçti demiyorum ama bazı şeyler artık eskisi gibi bana acı vermiyor. 


İmajne kadar farklı oysa ki... 

Aynen. Şahane anılarım var burada ama ilk kez kendimi kasmadan, güvenle yürüdüm kırmızı halıda. Dışarıdan öyle 


görünmüyordur ama benim için insanlar iyisin dediğinde bile içimdeki huzursuzluk geçmez. Bunca yıl beceremedim rahat olmayı. İltifatları duyduğumda bana hiç iyi gelmiyordu. Şimdi aştım bunları sanki. 
Güzel sözlere inandığımdan değil de bunu mesele olmaktan çıkardım galiba. 


Mükemmel olma fikrinden vazgeçtiğiniz için mi? 

Yıllarca babam nedeniyle şarkı sözü yazamadım, yazmaya kalkışmadım, imkansızdı benim için. Ama şimdi sıradan olsam ne olur diyorum. Yazmak için mükemmel olmama gerek olmadığının farkındayım. Dâhi kabul edilen bir babanın çocuğuymuşum da ondan yazmaya kalkışmıyormuşum, kimin umurunda! 
Onunla ancak gurur duyabilirim. İnsanın ailesi önemlidir ama herkesin yapacağı şeyler ayrıdır. Çok şükür bu anlamda geliştim ve çok şeyi aştım. Elektronik müzik türünde olan albümüm Ekim ayında çıkıyor. 
Çok uğraştım, umarım seversiniz... 
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TOPAZ KAANKARSAN 


TOPAZ (1969)  kaankarsanaymailıcom 


AMANDA KNOX 


Rod Blackhurst ve Brian McGinn'in 2016 yapımı belgeselleri 

“Amanda Knox”, halen içinden çıkılamamış bir cinayet davasının 

içinden kendi yöntemleriyle çıkmaya çabalayan, çağın ruhuna -olumsuz anlamda- uygun ve epeyce tartışmaya değer bir belgesel. 


007 YILINDA ÖĞRENİMİNİ İTALYA'NIN PERUGLA KENTİNDE SÜRDÜREN İNGİLİZ BİR 

ÖĞRENCİ OLAN MEREDİTH KERCHER EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNUR. KERCHER'İN YATAK 

ODASI KİLİTLİDİR VE EVİN MUKTELİF YERLERİNDE KAN İZLERİ VARDIR. AÇIK BİR 

ŞEKİLDE GİNAYET OLDUĞU FARK EDİLEN OLAYI POLİSE BİLDİREN KİŞİ, KERCHER'İN EV arkadaşı Amanda Knox'tur. Knox, iddiasına göre önceki geceyi erkek arkadaşıyla birlikte geçirmiş ve sabah eve geldiğinde ev arkadaşını katledilmiş şekilde bulmuştur. İtalyan polisi hızlıca olay yerine intikal eder ve yıllarca sürecek olan soruşturmayı başlatır. Cinayetin pek çok karanlık noktası vardır ve bu noktaları aydınlatmak çok uzun zaman alacaktır. 

Kercher'in ev arkadaşı Amanda Knox ve Knox'un erkek arkadaşı Raffaele Sollecito, kısa sürede cinayetin şüphelileri haline gelirler, Polis bu noktada ellerindeki kanıtlardan ziyade iki sevgilinin soğukkanlılıklarına, tepkiselliklerine bakarak psikolojik ve hiç bilimsel olmayan bir ölçüm yapmaya çalışır. Knox ve Sollecito, önceki geceyi “Amelie” filmini izleyerek Sollecito'nun evinde geçirdiklerini, cinayet işlendiği sırada başka bir yerde olduklarını söylerler, Gelgelelim bir süre sonra, malum gece Sollecito'nun bilgisayarının hiç açılmadığı kanıtlanır ve taşlar yerinden oynamaya başlar. Daha sonra psikolojik şiddet ve baskı neticesinde bunu yaptığını söyleyecek olan Sollecito, cinayet gecesi Knox'la beraber olmadığını, kendi evinde tek başına olduğunu aktarır polislere, sorgu esnasında. Davayı hızlıca bir kesinliğe bağlamak isteyen polis, yine psikolojik şiddetle Amanda Knox'un ağzından da oldukça çelişkili ifadeler alır. Artık Amanda Knox kesin şüpheli haline gelmiştir. Olayı dirsek temasında takip eden medya da, genç kadının bir “seks? cinayeti işlediğini oldukça flaş manşetlerle duyurarak Avrupa toplumunu tam da polisin istediği noktada konumlandırır. Knox'un özel hayatı çarşaf çarşaf halka açılır... Aylar sonra, yeni bir şüpheli daha ortaya çıkacak ve davanın bütün dengesi yerinden şaşacaktır. Üstüne üstlük, Amerikan hükümetinin de baskısıyla, dosyalar yeniden açılacak ve İtalyan polisinin kanıt toplama sürecinde hiç de hassas ve şeffaf olmadığı ortaya çıkacaktır. Bütün bunların nihayetinde, Amanda Knox davası, suçlu ve masumun birbirine karıştığı, içinden çıkılması hayli güç bir hal alacaktır. 

Rod Blackhurst-Brian McGinn ikilisinin 2016'da Netflix için yaptıkları belgeselleri “Amanda Knox”u mezkur davanın özeti ya da toparlayıcısı olmaktan ziyade bir parçası olarak görmek gerekiyor. 
Zira cinayetin zanlısı üzerindeki şüpheler halen devam ediyor ve dünya bu bağlamda ikiye bölünmüş durumda, Amerika cephesinde 


dava sonucunda aklanmış ve ülkesine dönmüş Knox'un arkasında duran büyük bir kitle var ve Amerikan medyası da bu görüşün tam paralelinde duruyor. Öte yandan cinayet kurbanı Kercher'in ailesi ve büyük oranda İtalyan ve İngiliz halkı, cinayeti Knox'un işlediğini ve bir katilin özgür bir şekilde dışarıda elini kolunu sallayarak dolaştığını düşünüyor. Blackhurst ve McGinn'in belgeseli, ayan beyan bir temize çekme belgeseli ve bu yönüyle çok ilginç. Eğer masumsa, özel hayatının bütün gizliliğini kaybetmiş olan Amanda Knox'a geniş bir kendini ifade etme alanı sunuyor. Öte yandan davanın İtalyan polisi ve İngiliz medyası ayağını -birçok açıdan haklı şekilde- yaylım ateşine tutuyor. Kanıtların polis tarafından yerleştirilmiş, hiç değilse işgüzarlık yaparak toplanmış olduğunu, medyanın da haberi tamamen dedikodular üzerinden alıp hiçbir filtreden geçirmeden halka ulaştırdığını kanıtlarla gösteriyor. 

Bir tür yeni nesil propaganda belgeseli olan “Amanda Knox”, dava sürecini bir gerilim filmi gibi anlatmak konusunda epeyce başarılı. 
Davanın -işine yarayan- bütün taraflarını kamera karşısına oturtarak onlardan çeşitli itiraflar almayı başarıyor. Amanda Knox sorgunun ileri safhalarında baskı altında cinayeti bile itiraf ediyor örneğin; ancak polisin bu itirafı alırken kullandığı yöntemler üzerinde büyük şüpheler var. Sollecito'nun polise verdiği ifadesinde neden cinayet gecesi Knox'la beraber olmadığını söylediğini direkt olarak öznesine soruyor yönetmenler mesela, verilen cevapların hiçbiri ikna edici olmasa da... 

Belgelerin kafadaki şüpheleri ortadan kaldırmak yerine “nabza göre şerbet bir yerde konumlandığının en net örneklerinden biri, kızları cinayet kurbanı olan İngiliz orta sınıf bir aileye ayırdığı alan. 
Bütün belgesel yaşanan “aksiyon'u anlamaya çalışır röportajlar üzerine kuruluyken, İngiliz aile, söyleyecek hiçbir sözü olmayan, sıradan mı sıradan, kader mahkumu mağdur rolünde karşımıza çıkıyor. 

21. yüzyılın halk nezdinde en çok ilgi gören davalarından biri olan Meredith Kercher cinayetini ABD genel izleyicisi için anlatan bir film “Amanda Knox”. Janr bağlamında thriller unsurlarının belgesel türü dahlinde nasıl kullanışlı olabileceğine, gerçekliği ya da gerçek dışılığı şüpheli pek çok tarafı olan bir davanın genel izleyici seviyesinde ikna edici bir düzleme nasıl devşirilebileceği konusunda bir ders gibi. 
Epeyce rahatsız edici, epeyce basite indirgeyici, sanki 21. yüzyıl zavallılığının bütün kodlarını istemeden ve gizli bir şekilde sorgulamak isteyenin eline verir gibi... 
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AİLE OYUNU Murarözer 


FAMILY PLOT (1976) 


JENNİFER LAWRENCE 


UZAY 


* “GERİLİM YÜKLÜ” “EĞLENCELİ” 


Ey 


XX 
ORİJİNAL ADI Passengers 
YÖNETMEN Morten Tyldum 
OYUNCULAR Jennifer Lawrence, 
Chris Pratt, Michael Sheen, 
Laurence Fishburne 

YAPIM/SÜRE 2016 ABD, 111 dk. 
GÖRÜNTÜ/SES 2.3511, 51 DD İng. veTr. 
ŞİRKET Bir Film (Sony) 


SONSUZ EVRENDE 
YAPAYALNIZ KALMAK 
GIBI BIR MESELEYİ 
DERİNLEŞTİRMİYOR 
“UZAY YOLCULARI” 
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ORVEÇLİ SİNEMAĞI MORTEN TYLDUM, “UZAY YOLCULARI"NA 

(PASSENGERS) GELENE KADARKİ YÖNETMENLİK SERÜVENİNDE 

tatmin edici sonuçlara ulaşmış, üstlendiği 

projelerin hakkını vermiş bir isim. 
Dolayısıyla bu kez de “iyi? bir sonuç beklemek hakkımızdı. Hele ki, öncekilere göre çok daha yüksek bir bütçeyle yola çıkmış, Jennifer Lawrence ve Chris Pratt gibi iki “gişe canavarı'nı da kadrosuna katmışken. 

Aslına bakarsanız, filmin “sonsuz evrende yapayalnız kalmak” gibi cezbedici bir meselenin etrafında gezinme iştahı umut veriyor. Örneğin, Douglas Trumbull imzalı 1972 yapımı “Sessiz Kaçış”taki (Silent Running) Bruce Dern'vari bir rotası olabilir diye düşünüyorsunuz. Ama bu filmin bir Jennifer Lawrence'ı var ve öyle bir şey imkansız, bunu da biliyorsunuz! 

Her şeye rağmen, bu meseleden bir şeyler çıkabileceğini düşünmeden edemiyor, yönetmenliğine güvendiğimiz Morten Tyldum'dan ağzımızın tadını bozmayacak hamleler bekliyoruz. Belli bir noktaya kadar da beklentimizi karşılıyor yönetmen, ama devreye 


UZAY YOLGULARI 


“aksiyon” girince meselenin derinliği ortadan kalkıyor ve iyice sıradanlaşıyor hikaye. Chris Pratt ve Jennifer Lawrence'ın oraya buraya koşturmalarının arasına sıkışıp kalan “aşk” motifi de epeyce sönük kalıyor. Michael Sheen'in “katalizör” görevi üstlenen android karakteri de “Cinnet”ten (The Shining) fırlamış gibi duran haliyle hikayeyi ters köşeye yatırmaya çalışıyor, “çatışma'yı körüklüyor. Ancak bu hamleler, hep geçici bir “enerji” veriyor filme, gerisi gelmiyor. 

“Uzay Yolcuları”nın elinde iyi bir bilimkurgu olma yolunda yeterli malzeme olmasına rağmen, bu malzemeyi kısmen heba ettiğini söylemek mümkün. Buradan bölük pörçük iyi şeyler çıkarmaksa, en nihayetinde 'tutarlr bir toplam oluşturmuyor ve filmle aramızı epeyce açıyor. 


Oscar'a aday gösterilen yapım tasarımı karşısında şapka çıkarıyoruz. 


Laurence Fishburne'ün karakterinin sıfır derinlikle hikayeye girip çıkması. 


Sad ZN CO 


Sinemacılık ve filmcilik yararına bağımsız iletişim platformu" 
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Sam Shepard 


